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Bijbelstudie tijdens de priesteropleiding aan het seminarie in Chieri: 1835-1841 
 
Na zijn collegejaren maakte Giovanni Bosco de keuze om een priesteropleiding te volgen in het 
seminarie van Chieri. Als zelfstandige, levenslustige, sociale jongeman van 20 kwam hij terecht in 
een afgesloten wereldje waar alles tot in de kleinste details geregeld was en waar een zeer strikte 
controle gebeurde op de naleving van alle mogelijke regels en afspraken. Een overgang in zijn 
leven die niet evident was … Vaak denk ik dat dit niet de mooiste jaren van zijn leven geweest zijn, 
maar zijn droom om priester te worden was sterker dan de moeite die hij had met deze strenge en 
afstandelijke omgeving. 
 
Met het Nieuwe Testament in zijn povere bagage, want dat moest je bij je hebben als je intrad in 
het seminarie, hoopte hij zich hier volop te kunnen verdiepen in de kennis van en over de Bijbel, 
maar dat viel eigenlijk tegen. De exegese van toen was niet te vergelijken met de manier waarop 
de bijbelwetenschap zich nu ontwikkeld heeft. Een degelijke cursus over de Bijbel bestond toen 
trouwens nog niet. Er werden uiteraard wel lessen gegeven over de Bijbel, maar die kreeg je 
vooral tijdens de laatste jaren van de 7 jaar durende seminarieopleiding. Kritisch nadenken of 
vragen stellen, deed je daarbij niet: een professor dicteerde de voorgeschreven leerstof in het 
Latijn en de seminaristen moesten die teksten dan van buiten leren. 
 
Giovanni Bosco bleef grotendeels op zijn honger zitten en dus ging hij zelf op zoek naar informatie. 
Met zijn uitstekend geheugen hoefde hij niet veel tijd te besteden aan de studie van het verplichte 
studieprogramma, waardoor hij heel wat uren (en vakantiedagen) kon besteden aan persoonlijke 
lectuur. In de bibliotheek van het seminarie was het aanbod echter beperkt en je moest toelating 
vragen voor elk boek dat je leende. Gelukkig kon hij na verloop van tijd ook boeken lenen bij zijn 
professoren. Zo bestudeerde hij ondermeer De geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament 
van Calmet. 
 
Omdat hij de Bijbel wilde lezen in de oorspronkelijke taal begon hij ook met de studie van het 
Grieks. Op enkele maanden tijd vertaalde hij zowat het hele Nieuwe Testament uit het Grieks. Hij 
leerde tevens de basisbeginselen van het Hebreeuws. Bovendien had hij een bijzondere interesse 
voor de context waarin de Bijbel zich afspeelde: de historische en geografische gegevens over 
Palestina, Klein-Azië en Egypte, de cultuur van het Joodse volk, … 
 
In vergelijking met zijn medeseminaristen bouwde Giovanni zich een enorme kennis op over de 
Bijbel en zijn achtergronden. Het was voor hem werkelijk een ‘passie’ geworden om zich te laten 
raken door ‘Gods Woord’, om het te doorgronden (weliswaar met de beperkte mogelijkheden die 
hij daarvoor in die tijd ter beschikking had) en om als toekomstig priester zijn eigen geloof een 
stevige basis te geven.  
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